
Column 
 
Ophengelen  
 
Enkele weken geleden las ik een stukje van een mevrouw, lid de dierenpartij. 
Zij had het over “ophengelen”.  Uit de context van het stuk begreep ik later dat ze 
sportvissen bedoelde. 
 
In maart zijn er wederom de Staten- en Waterschapsverkiezingen. De politieke 
partijen hebben afgelopen weken hun programma bekend gemaakt. 
 
Waarschijnlijk zullen de meesten van ons niet stemmen op de PVDD of partijen die 
met hen sympathiseren. Met deze extremistische partij is geen enkel constructief 
gesprek mogelijk gebleken. Zij willen de hengelsport de nek omdraaien en nog veel 
meer verbieden zoals paardrijden, duiven houden, dierentuinen, kinderboerderijen 
enzovoorts enzovoorts.  
 
Citaat uit hun programma:  
“Stop de hengeljacht! De hengeljacht (ook wel bekend als ‘sportvissen’) is een 
tijdverdrijf dat ernstig dierenleed veroorzaakt. Bovendien wordt het milieu zo vervuild 
met giftig vislood. De provincie stopt met het verlenen van visrechten voor de 
beroepsvisserij en hengeljacht en werkt niet mee aan de realisatie van vissteigers. 
Gelderland moedigt ook waterschappen, gemeenten, recreatieschappen en 
natuurorganisaties aan om te stoppen met het uitgeven van visrechten.” 
 
Wat opvalt is het denigrerende en eilitaire taalgebruik: “hengeljacht/ tijdverdrijf” 
Voor het gemak gaat men voorbij aan feit  dat Sportvissen in Nederland een offiiciële 
door NOC/NSF erkende sport is. Met 700.000 gecertificeerde leden. Ongeveer 1, 5 
miljoen Nederlanders en enkele tienduizenden recreanten uit hoofdzakelijk Duitsland, 
België en Frankrijk werpen hier wel eens een hengeltje uit. Uit dit elitaire 
grachtengordelgeleuter blijkt dat men totaal geen benul heeft van de geschiedenis en 
ontwikkeling van de hengelsport. Laat staan van wat er zich in de natuur onder en 
boven water afspeelt.  
 
Gelukkig zijn er experts die hier heel anders over denken: 
“….de grootste veroorzaker van dierenleed, als je het zo wilt noemen, is de natuur 
zelf. De aalscholver, om maar een voorbeeld te nemen, pikt tijdens de jacht in het 
wilde weg vissen aan met zijn scherpe kromme snavel. De gelukkigen worden gelijk 
opgeslokt óf herstellen wonderwel. Alle andere vissen sterven langzaam aan hun 
verwondingen of worden, vaak nog levend, uiteen gereten door een wolhandkrab” 
(Juul Steyn, gecertificeerd visgids  en schrijver van het boek Denken als een vis)  
 

 
Beet door een aalscholver 

 



Wat betreft het gebruik van lood:Enkele jaren geleden al is het project “loodvrij 
vissen” op eigen initiatief van Sportvisserij Nederland  ingezet. We gebruiken nu 
steeds meer milieuvriendelijke verzwaringen.(bijv. steen)  
Stadsvijvers die wij huren van Waterschappen en Gemeentes  zijn vis- en  
ontmoetingsplekken, dicht bij huis, makkelijk toegankelijk voor onze senioren; de 
generatie die ons land heeft opgebouwd, aan wie wij schatplichtig zijn.  
Visvijvers zijn net als trapveldjes en speeltuinen  onmisbaar voor de ontwikkeling van 
onze jeugd. Ze zitten al zo veel binnen. Zij leren er op een spannende en 
verantwoorde wijze om te gaan met de natuur. 
Denk eens aan al die hardwerkende burgers, die  een stukje ontspanning en 
natuurbeleving zoeken. Het hoofd even leegmaken.  Wellicht met een prachtige 
overnachting aan de waterkant. 
De coronatijd heeft bewezen hoe belangrijk dit allemaal is voor ons lichamelijk en 
geesteijk welzijn.  
Vissteigers, multifunctionele rolstoelvriendelijke  visplekken en paden staan in de 
openbare ruimte en worden voor een groot deel gefinancierd, aangelegd en 
onderhouden door hengelsportorganisaties en hun leden. Dat betekent dat miljoenen 
andere recreanten, wandelaars, zwemmers , dagjesmensen, rolstoelhouders dichtbij 
de oevers rekening houdend met elkaar, mede  kunnen genieten. 
Gun elkaar de ruimte en vooral de eigen invulling van de vrije tijd.  
Er is al veel te veel betutteling in ons kleine landje. 
 
Laten we in ieder geval in maart naar de stembus gaan.  
Al is het alleen al voor de sportvisserij. 
 
Pluumke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


